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“ Mijn tweelingbroers 
waren moegestreden”

“ Mijn tweelingbroers 
BROER GETUIGT OVER GEZAMENLIJKE EUTHANASIE VAN TWEELING UIT PUTTE

PUTTE - De geplande 
dood van Marc en Eddy 
Verbessem (45) uit 
Putte bij Mechelen eind 
vorig jaar heeft het 
onderwerp euthanasie 
weer in het nieuws 
gebracht. Dit weekend 
raakte bekend dat, 
voor de eerste keer ter 
wereld, een eeneiige 
tweeling gebruik heeft 
gemaakt van het recht 
op sterven. De broers  
waren doof geboren 
en bang binnen enkele 
jaren blind te worden. 
Uw krant sprak met 
Dirk (46), de broer van 
de tweeling.

Dirk Verbessem en zijn vrouw 
Nancy reageren verbaasd over de 
aandacht die de levensbeëindi-
ging van tweelingbroers Eddy en 
Marc krijgt. “Dat dit wereldwijd 
een primeur zou zijn, vernemen 
wij ook maar via de pers.”
“Ik heb nooit anders geweten dan 
dat Eddy en Marc doof waren. 
Daardoor moest ook ik als kind 
gebarentaal leren”, begint Dirk. 
“Maar geloof het of niet, zelfs 
dan hadden zij onder hun twee 
nog een eigen soort dialect waar-
door ik sommige gesprekken niet 
kon volgen.” 
Het leven van de tweeling ver-
liep volgens Dirk vrij normaal,  
afgezien van het feit  dat alles na-
tuurlijk werd aangepast aan hun 
doofheid. “Als kind gingen Marc 
en Eddy naar een speciale school 
in Ukkel en later hebben ze voor 
schoenmaker gestudeerd. Mijn 
vrouw en ik wilden hier achteraan 
in onze tuin nog een klein huisje 
bouwen waar Eddy en Marc 
dan zouden kunnen wonen en 

wij voor hen konden zorgen. Maar 
die last wilden ze mijn gezin niet 
aandoen, zegden ze.”

“Zowat een jaar geleden wilden 
Eddy en Marc alles administratief  
in orde brengen voor het geval 
dat hun levenskwaliteit niet meer 
aanvaardbaar zou blijken. Spijtig 
genoeg is met de opkomende blind-
heid (glaucoom nvdr.) alles in een 
stroomversnelling gekomen. De 
grote angst om elkaar en de familie 
niet meer te kunnen zien noch horen 
was voor mijn broers ondraaglijk. 
Tegelijk wil ik benadrukken dat zij 
niet alleen blind en doof waren. 
Eddy had een zwaar misvormde 
ruggengraat en heeft ook een hart-
operatie ondergaan.” 

Testament
Dirk wil niet dat er geroddeld wordt. 

Testament
Dirk wil niet dat er geroddeld wordt. 
“Veel  lezers, ook in het dorp, zullen 
zich afvragen waarom mijn broers 
voor euthanasie hebben gekozen. 
Want er zijn genoeg doven en blinden  
die een ‘normaal’ leven leiden. 
Maar mijn broers sukkelden van 
de ene kwaal in de andere. Ze waren 

echt moegestreden.”  Voor Remy 
(81) en Maria (78), de ouders van 
de tweeling, is het verlies zwaar om 
te dragen. “Tja, wat wil je? Marc en 
Eddy zijn altijd hun zorgenkindjes 
geweest. Ook al was hun dood  
gepland, mijn ouders zijn er kapot 
van.” 
Vandaag, een dikke maand na het 
overlijden van Eddy en Marc, heeft 
Dirk zijn handen meer dan vol met 
het administratief afhandelen van 
de overlijdens. “Mijn broers zijn  
gelijktijdig overleden, doch moet 
er volgens de wet één langstle-
vende zijn. Dit in verband met de  
successierechten”, zegt Dirk. 
Zelfs een testament, door beiden 
getekend en geschreven, is volgens  
Dirk niet voor wettelijk verklaard 
omdat dit maar door één persoon 
kan worden opgemaakt. “Gelukkig 
zijn dit geen zorgen meer voor mijn 
broers”, besluit Dirk.  

Robby HAEMELS

“De angst om elkaar niet meer te kunnen zien noch horen was voor Marc en Eddy ondraaglijk.”

Dirk Verbessem met een foto 
van zijn tweelingbroers, die 
samen wilden sterven. Foto’s HBvL


